
Ooit begonnen in antwoord op de vraag ´Hoe gaat het nu met jullie?' - uitgegroeid tot onze alternatieve kerskaart. 

Eerdere kerstgroeten zijn te vinden op www. kleinkracht.nl/kerstgroet. 

 

 

 

Ons 2013 bevat veel dappere eekhoornsprongen (zie vorige 

kerstgroet). De belangrijkste heeft met de liefde te maken. In april krijg 

ik een mailtje van Dick, die ik twee jaar eerder eens bij een kop koffie 

had gesproken. Hij was me niet vergeten. Na de eerste ontmoeting 

was de klik meteen daar. Helemaal happy zijn we samen! Inmiddels 

hebben we een nieuw levensritme gevonden, waarbij we de tijd 

verdelen tussen twee drukke gezinnen, twee drukke banen en elkaar. 

En dat geeft veel rust! 

 

 

In juni ga ik een weekje naar de 

Berghut in Oostenrijk om aan mijn 

boek te werken. Wat een 

geweldige mensen ontmoet ik 

daar, en wat een heerlijke 

schrijfenergie. Ik zet de complete 

basis van 'Sterren in de klas' in een 

week op papier! 

    

 

 

Laura slaagt met prachtige cijfers voor 

haar examen en is inmiddels aan haar 

nieuwe leven op het Grafisch Lyceum in 

Utrecht begonnen. Ze doet het geweldig 

en geniet met volle teugen, een druk 

leventje nu. Ook zij heeft een hele lieve 

vriend, Luc, waar we allemaal heel blij 

mee zijn! 

  

 

 

Pim hobbelt nog een beetje zoekend door het leven. Hij 

vindt onderwerpen als biotechnologie en psychologische 

effecten van technologie mateloos interessant. Maar op 

dit moment staat zijn moeite met talen nog als een hoge 

muur tussen wat hij wil en wat hij mag. Hij moet dit 

schooljaar goede cijfers voor zijn kwelgeesten halen om er 

eindelijk van verlost te zijn :) 

 

 

Dorus heeft afscheid genomen van de 

basisschool en is begonnen met 'de 

jonge onderzoeker' op het 

gymnasium. Hij vindt alles leuk, 

badmintont ook nog en zit op 

scouting. En speelt uren per dag 

piano, wat hem een plaats in de 

talentklas van de muziekschool 

opleverde. Een druk baasje! 

 

  



 

De vakanties beginnen langzaam aan van vorm te 

veranderen. Kleine kinderen worden groot! Laura en 

Pim gingen met vrienden op vakantie, waardoor ik 

dit jaar alleen met Dorus vertrok. Pim haakte later 

aan. We hebben drie heerlijk rustige weken in de 

Bourgogne doorgebracht, met volle teugen 

genoten! 

 

 

 

 

Een hele leuke opdracht voor KleinKracht dit jaar, was 

het samenstellen van een tentoonstelling in de 

Sonnenborgh, de sterrenwacht in Utrecht. Ruim 25 jaar 

geleden volgde ik daar werkcolleges en heb ik mijn 

hart al aan dit gebouw verpand, nu mocht ik me er 

echt tegenaan bemoeien. Een superleuke ervaring! 

 

 

 

Leuk om te zien dat de pers mij 

plotseling weet te vinden. Zo kwam ik dit 

jaar in de Vives en in het AD Utrechts 

Nieuwsblad. En dat leverde een berg 

berichtjes op van oude bekenden. 

Superleuk dat jullie de moeite nemen om 

contact te leggen! 

 

 

 

De afgelopen maanden ben ik een prachtige 

samenwerking aangegaan met boektweepuntnul, de 

uitgever van mijn boek. Brenda heeft me over alle 

dode punten heen geholpen. Niels heeft prachtige 

foto´s gemaakt. Ik ben er klaar voor! Begin mei is 

´Sterren in de klas´ verkrijgbaar! Op naar 2014 met nog 

meer spannende sprongen, het bevalt me goed! 

 

Veel liefs, Karin, Laura, Pim en Dorus, 

mede namens Dick en Luc 

 

 

 

 

 



 


